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Petrus Parochie, Snuiverstraat 2, 
1561 HD Krommenie, 075-6281208 
Matthé Bruijns, pastor,   
petrusvis@planet.nl 
www.st-petrusparochie.nl 

www.katholiekzaanstreek.nl 
Twitter: @PetrusKrommenie  
Facebook: @St.Petrusparochie 

 
Spreekuur parochiesecretariaat: 
Donderdag van 09:00 tot 10:00 uur of op 
afspraak. Woensdag niet bereikbaar. 
 
Parochieraad 
Voorzitter: Guusje Verhoeven,  
075-628 7818, j.verhoeven44@chello.nl 
 
Bestuur Parochieverband Zaanstreek 
Deken George Paimpillil, voorzitter 
Agnieszka van der Schaaf, vicevoorzitter 
Eugene Leeman, secretaris 
Martijn Truijens, penningmeester 
Mady Thiele, communicatie 
Pedro Smit, bouwzaken 
Marga Breed, lid  
kerkbestuur.pvz@gmail.com 

 
KERKBALANS 
NL42INGB 0001 975 736 
t.n.v. Petrus Parochie Krommenie 
Rekeningnummer voor alle andere zaken: 
NL58INGB 0000 290 073 
t.n.v. Petrus Parochie Krommenie  

 
Pastores in de regio 
M. Bruijns, pastoraal werker 
petrusvis@planet.nl 075-6281208 
G. Paimpillil, pastoor 06-50813862 
             075-6160053 
N. Kerssens, pastoor 06-44206738 

 
 
Raad van Kerken Krommenie Assendelft 
www.rvkkrommenieassendelft.nl 
 
 
 
 
 
 

Parochiële Charitas  
IPCI Zaanstreek, lokale werkgroep St. Petrus 
Voorzitter: Frans van Rooij,  
Secretaris: Hans Vrouwe  
Bankrekening: NL79TRIO0198107439  
t.n.v. IPCI Zaanstreek, onder vermelding van 
St. Petrusparochie.  

 
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
Voorzitter: Peter Smit 
       Tel.: 075-6282517 
       E-mail: pcs.smit@kpnmail.nl 

Vijf minuten na begin van de viering gaan de 
hoofdingangen van de kerk op slot om 
insluiping tegen te gaan. De zij-ingang, 
bedoeld voor gebruikers van rolstoelen en 
rollators blijft voor laatkomers open. Ook de 
fietsenstalling links naast de kerk is tijdens de 
viering afgesloten. 

 
Ontmoetingspastoraat 
Als parochiegemeenschap leven we graag met 
u mee in lief en leed.  
Als u behoefte heeft aan een bezoek neem 
dan contact op met: Lidy Cool-Meulemans, 
075-6226621 of via het parochiesecretariaat. 
Parochianen uit Wormerveer kunnen contact 
opnemen met Ria Brusche, 06-15341829 of 
Ria Butter, 075-6218756. 
 
Redactieadressen: De Verbinding, 
parochieblad@katholiekzaanstreek.nl  
Editie St. Petrus 
Snuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie 
Email: redactie.derots@hotmail.com  
 
De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden artikelen te bewerken en/of in te 
korten. Maximale lengte: 500 woorden per 
artikel, en graag zo ‘plat’ mogelijk, dus geen 
cursief, vet, opsommingstekens enz. 
 
De volgende editie van De Verbinding 

verschijnt in de week van 10 febnuari. 

Inleverdatum: De Verbinding 23 januari, editie 

St. Petrus 27 januari. 

mailto:petrusvis@planet.nl
http://www.st-petrusparochie.nl/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.katholiekzaanstreek.nl%2F&data=05%7C02%7C%7Cacd6c93046b14f33bf2808dc5b2a629e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638485484841914214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yn5fVHg%2F2RCCRUFkJD6oPo56%2Bu9VKG%2FysfuI%2BDp7Stk%3D&reserved=0
mailto:petrusvis@planet.nl
http://www.rvkkrommenieassendelft.nl/
mailto:s.smit@kpnmail.nl
mailto:s.smit@kpnmail.nl
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Pastoraal voorwoord - Kerstboodschap 

Loslaten en toelaten 
 

De laatste dagen van Advent markeren een 
tijd van bezinning, een rustige reis richting 
het licht van Kerstmis en de belofte van het 
nieuwe jaar.  
In deze periode worden we uitgenodigd om, 
in liefde en nederigheid, ruimte te maken 
voor de diepere lagen van onszelf, en om te 
overwegen hoe vrede in ons hart kan groeien 
en wortel kan schieten in de wereld om ons 
heen. Dit vraagt om loslaten; een overgave 
aan het Goddelijke, een toelaten van Zijn 
aanwezigheid, en een bereidheid om stil te 
worden in onze ziel. 
 
In zijn recente encycliek ‘Dilexit Nos’ – Hij 
heeft ons lief gehad – roept paus Franciscus 
ons op om de essentie van het hart van Jezus 
te herontdekken. Hij spoort ons aan om ons 
eigen hart te onderzoeken en om in 
verbinding te komen met die liefdevolle bron 
die in ieder van ons leeft. In deze tijd waarin 
de wereld zoveel onrust en verdeeldheid 
kent, herinnert Franciscus ons eraan dat de 
weg naar vrede begint in ons eigen hart.  

Door los te laten wat ons verhardt – angst, 
oordeel, en zelfgerichtheid – kunnen we 
ruimte maken voor liefde, vrede en 
barmhartigheid. Zo nodigt de Advent ons uit 
tot innerlijke verandering, opdat Kerstmis ons 
niet alleen als feest bereikt, maar als ware 
transformatie. 
 
Mogen de dagen van Advent en Kerstmis ons 
hart openen, zodat we in het nieuwe jaar 
2025 mogen groeien in liefde, vrede en 
nederigheid. Dat wij in eenvoud leren om 
onszelf los te laten en te vertrouwen op de 
leiding van het Goddelijke, om zo steeds 
dichter te komen bij het hart van Jezus: het 
stralende middelpunt van ons geloof en de 
belofte van een hernieuwde wereld. 
 
Met deze woorden wens ik u allen een Zalig 
Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar. 
 
Pastoor-deken George Paimpillil 
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Vanuit het pastoraal team 

Dekenale ontmoeting 
 

Op woensdagmiddag 13 september hebben 
de parochiebesturen en de pastores van het 
dekenaat Zaanstreek - IJmond een 
bijeenkomst in de Mariakerk in Heemskerk 
gehouden. Het betrof een kennismaking van 
de besturen en de pastorale teams van de 
beide regio’s waarbij onze bisschop Mgr. 
Hendriks aanwezig was.  
 
Het doel van deze bijeenkomst was het 
uitwisselen van ideeën, nadenken over een 
bestendige toekomst, en elkaar inspireren. 
 

 
 
Beide besturen hielden een presentatie over 
de actualiteit en relevante zaken die binnen 
het dekenaat spelen. De zorgen over de 
vergrijzing van kerkgangers en vrijwilligers, de 
financiële zaken, de kerkgebouwen en de 
toekomst kwamen ruim aan bod. Wat o.a. 
gedeeld werd waren de mogelijkheden om 
jongeren te bereiken en de aanpak van 
samenwerken op verschillende vlakken. 
 
Hierna nam Mgr. Hendriks het woord. Er zijn 
een aantal uitdagingen waar we ons als 
bisdom voor geplaatst zien. Het jaarlijkse 
tekort op de exploitatie van alle parochies 
over het hele bisdom is € 2.500 000. Dit is 
een groot probleem, waar tegenover staat 
dat actief en met succes enige financiële 
steun van externe financieringsbronnen is 
gevonden. 

De achteruitgang van de vitaliteit van 
parochies is een pijnlijk gebeuren op zowel 
financieel gebied als in afname van 
vrijwilligers en het teruglopend kerkbezoek in 
parochies, waardoor sluitingen van 
kerkgebouwen noodzakelijk zijn. Zeer 
belangrijk hierbij is, om de parochianen bij 
het hele traject te betrekken en te 
informeren.  
Voor de toekomst wordt de missionaire kerk 
als een belangrijke factor voor groei en 
overleving gezien. Dit betekent een meer 
open en verwelkomende kerk met meer 
contact met de samenleving. 
 
Aansluitend werd gesproken over het Heilig 
jubeljaar. Het jubeljaar begint met het 
openen van de heilige deur in de St 
Pietersbasiliek in het Vaticaan in de 
Kerstnacht. Ook in het Bisdom Haarlem- 
Amsterdam zal op zondagmiddag 29 decem-
ber de opening van het jubeljaar plaats-
vinden in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo 
te Haarlem.   
 
Verder kwam ter sprake dat de St. 
Bonifatiuskerk te Zaandam in 2025 125 jaar 
bestaat, hiervoor zijn diverse activiteiten 
gepland waaronder een bedevaart naar Fulda 
in Duitsland, waar St. Bonifatius begraven ligt.  
 

 
 
Daarna was er gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan. We concluderen dat deze 
dekenale bijeenkomst waardevol is en 
spreken af om dit vaker te doen. 

 
Deken George Paimpillil  
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Einddocument Synode over Synodaliteit 
Een analyse 
 

De Synode over Synodaliteit begon in 2021 
onder leiding van paus Franciscus. Zij bereikte 
haar voltooiing met de publicatie van het 
einddocument op 26 oktober 2024. Het 
Vaticaan heeft officieel aangekondigd dat er 
geen verdere officiële documenten of 
apostolische brieven met betrekking tot dit 
onderwerp zullen worden uitgegeven. 
Daarmee begint de fase van de 
implementatie.   
 
Wat nu van ons wordt gevraagd, is te streven 
naar een vernieuwde Kerk. Het draait om de 
vraag hoe de Kerk door verandering en 
vernieuwing kan reageren op de tekenen van 
de tijd en een vernieuwd leven en 
functioneren kan bereiken.  
 
De synodale weg was een ambitieus project 
voor de Kerk, niet zonder uitdagingen. Velen 
uitten zorgen over mogelijke vertragingen. Er 
leefde bij sommigen ook angst dat dit proces 
de eenheid binnen de Kerk zou verzwakken. 
Anderen maakten zich zorgen dat de 
aanbevelingen van deze synodale discussies 
zouden kunnen afwijken van traditionele 
theologische en geloofswaarheden. Ondanks 
deze bezwaren ging de Kerk, geïnspireerd 
door de Heilige Geest, moedig vooruit. De 
Synode werd een essentieel platform voor de 
noodzakelijke vernieuwing van de Kerk en 
een diepere bewustwording van haar missie. 
 
De kern van de synodale reis 
 
De Synode begon met intensieve consultaties 
met het Volk van God. Gemeenschap, 
participatie en missie waren daarbij de 
fundamentele overwegingen. Deze processen 
bewezen dat de Kerk in staat is naar al haar 
leden te luisteren en samen de wil van God te 
onderscheiden. 
De besprekingen op verschillende niveaus 
leverden belangrijke richtlijnen en stappen 
op. Door synodaliteit zal de Kerk meer 
gemeenschap en participatie bereiken, 
inclusief iedereen, en dieper doordrongen 
raken van haar missie. 
Geïnspireerd door de verrijzenis van Christus 
en de gave van de Heilige Geest, nodigt de 
Synode ons uit om te groeien in geloof, 
christelijke vreugde en een vernieuwde geest 
van dienstbaarheid te midden van de 

uitdagingen van de moderne wereld. Paus 
Franciscus roept alle bisschoppen op, met 
goddelijk gezag, om het Volk van God te 
ondersteunen in deze synodale reis, met 
vertrouwen in God die nooit teleurstelt 
(Romeinen 5:5). 
 
De structuur van het einddocument 
Het einddocument, ondertekend en 
goedgekeurd door paus Franciscus, 
symboliseert het begin van een nieuwe fase, 
gekenmerkt door zowel hoop als 
onzekerheid. Het is een officieel leerstellig 
document, opmerkelijk omdat 27% van de 
leden van de voorbereidende commissie 
geen bisschop zijn. 
Het is verdeeld in vijf hoofdstukken, met in 
totaal 155 paragrafen, inclusief een inleiding 
en een conclusie. Het behandelt 
verschillende kwesties en bevat talloze 
aanbevelingen voor de toekomst van de Kerk. 
 
Belangrijkste ideeën en aanbevelingen 
 
Synodaliteit als kern 
Synodaliteit vormt het hart van het proces. 
Het verwijst naar een spirituele houding van 
luisteren naar het Woord van God, 
contemplatie, stilte en diepe innerlijke 
bekering. Het betekent op alle niveaus 
luisteren, gehoord worden, in gesprek gaan 
en gezamenlijk verdergaan, zonder 
egoïstische verlangens, dominantie, controle 
of afgunst. Het leren onderscheiden van de 
stem van de Heilige Geest is de enige weg 
vooruit (paragraaf 43). 
De synodaliteit van de Kerk omvat drie 
belangrijke principes (paragraaf 30): 
1. Het Volk van God reist samen, leeft en 
werkt in gemeenschap, luistert naar het 
Woord, viert de Eucharistie en groeit in 
verantwoordelijke participatie in de missie 
van de Kerk. 
2. Een synodale Kerk moet formele structuren 
en processen omvatten, van lokaal tot 
universeel niveau, die de gemeenschap 
ondersteunen. De Kerk moet in staat zijn de 
wil van God te onderscheiden en te leiden 
volgens de inspiratie van de Heilige Geest. 
3. Synodale bijeenkomsten zijn cruciaal voor 
de Kerk. Hier worden beslissingen genomen 
door middel van gezamenlijke inspanningen, 
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altijd in eenheid met de paus en onder 
begeleiding van de bisschoppen. 
 
Deelname van het Volk van God 
Een van de belangrijkste resultaten van dit 
synodale proces is de buitengewone 
deelname van het Volk van God. Iedere 
christen draagt het Evangelie uit in zijn of 
haar dagelijks leven – binnen het gezin, werk, 
sociaal leven, cultuur of digitale evangelisatie. 
De Synode benadrukt dat de Kerk hen moet 
ondersteunen in deze missie. 
 
Gelijkheid en participatie 
Het document benadrukt een opmerkelijke 
verschuiving van de traditionele, klerikale 
bestuursmodellen. Het pleit voor een grotere 
deelname van leken in besluitvorming en 
leiderschap. Door de positie van de leken te 
versterken, wil de Kerk hun uiteenlopende 
ideeën en vaardigheden benutten om een 
dynamische en inclusieve gemeenschap te 
bevorderen. 
 
Specifieke thema’s 
 
Kinderen, jongeren en gezinnen 
De Kerk moet speciale aandacht geven aan 
de opvoeding van kinderen. Jongeren kunnen 
een grote bijdrage leveren aan de 
vernieuwing van de Kerk door hun toewijding 
aan gemeenschap, sociale rechtvaardigheid 
en milieubescherming. Het huwelijk als 
sacrament is een missie die gezinnen verrijkt 
en aanmoedigt om actief deel te nemen aan 
de pastorale zorg. 
 
De positie van vrouwen 
De Synode erkent de cruciale rol van vrouwen 
in de Kerk. Het document pleit voor meer 
leiderschapskansen en benadrukt dat 
vrouwen hun stem en talenten moeten 
inzetten voor de Kerk. Over de vraag naar 
vrouwelijke diakens stelt het document dat 
verdere discussie en dialoog nodig zijn. 
 
Geestelijken en religieuzen 
Religieuzen worden opgeroepen om door hun 
profetische stem Kerk en samenleving te 
inspireren. Priesters en bisschoppen moeten 
nauw samenwerken met religieuzen en leken 
om de missie van de Kerk levendig en 
dynamisch te maken.

Besluitvormingsprocessen 
De Synode roept op tot meer transparantie, 
verantwoordelijkheid en evaluatie in 
besluitvormingsprocessen. Lokale raden en 
commissies moeten hierbij een centrale rol 
spelen. Het document pleit zelfs voor 
herziening van het canonieke recht om meer 
participatieve besluitvorming te waarborgen 
(paragraaf 92). 
 
Parochies en lokale gemeenschappen 
Parochies moeten reageren op de behoeften 
in hun eigen omgeving en tegelijkertijd 
verbonden blijven met de universele missie 
van de Kerk. Sterke samenwerking tussen 
priesters en parochies is essentieel. 
 
Opleiding in missionaire geest 
Missionaire vorming moet plaatsvinden in 
gezinnen, parochies, organisaties, seminaries 
en onderwijsinstellingen. De Synode 
benadrukt ook de noodzaak van training die 
aansluit bij de digitale wereld en de 
uitdagingen ervan (paragraaf 144). 
 
Een veilige Kerk voor iedereen 
De Kerk moet een veilige ruimte zijn, vooral 
voor kwetsbare groepen zoals kinderen en 
mensen met een handicap. Het voorkomen 
van misbruik en het ondersteunen van 
slachtoffers blijft een topprioriteit (paragraaf 
150). 
 
Conclusie 
 
Met de publicatie van het einddocument 
markeert de Synode over Synodaliteit een 
revolutionair begin van een nieuw hoofdstuk. 
Het vertegenwoordigt een Kerk die 
inclusiever en dynamischer is in het vervullen 
van haar missie. Door de deelname van 
vrouwen en gemarginaliseerde groepen te 
bevorderen, roept deze Synode op tot een 
betekenisvollere aanwezigheid van de Kerk in 
de wereld. 
De principes van synodaliteit leiden ons naar 
een toekomst waarin elk lid van de Kerk 
volledig en met energie deelneemt aan het 
leven en de missie van de Kerk. Het 
einddocument vormt het fundament van 
deze hoopvolle reis naar vernieuwing. 
 
Pastoor- Deken George Paimpillil  
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R.K. Parochieverband Zaanstreek 
St. Bonifatius  - H. Maria Magdalena (Zd)  - H. Maria Magdalena (W)  
St. Jozef - HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - St. Petrus 
 

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
E-mail: secretaris@katholiekzaanstreek.nl 
Website: Katholiekzaanstreek.nl 
 
De kerk in de krant 
Met enige regelmaat kunnen we in de Zaanse 
kranten artikelen lezen over de katholieke 
kerk. Dat is goed. Soms is het oud nieuws, 
soms bijzonder, maar soms ook volledig uit 
de duim gezogen. 
Zo ook op zaterdag 26 oktober. De kop 
Zaanstad koopt Jozefkerk in Kogerveld en het 
artikel laten niets aan de verbeelding over. 
Alles lijkt in kannen en kruiken.  
 
Net als jullie zijn wij, de pastores en het 
bestuur, verbaasd over de stellige inhoud van 
dit artikel dat de gemeente Zaanstad de kerk 
zou kopen. Op de eerste plaats is het niet aan 
de gemeente om te bepalen aan wie een kerk 

moet worden verkocht. Op de tweede plaats 
hebben zulke gesprekken nog helemaal niet 
plaats gevonden. Zoals zo vaak met een 
krant, wat vandaag ‘nieuws’ is, is morgen oud 
papier.  
 
Binnen de gemeenschap van de 
Jozefparochie wordt intensief nagedacht over 
de toekomst. Dat is zeker zo. Wanneer er iets 
over de toekomst van het kerkgebouw 
bekend zou worden dan is de parochie de 
eerste die het zal horen en dit niet in de krant 
lezen.  
 
Het bestuur van de samenwerkende 
parochies in de Zaanstreek 

 
 
 

Verslagen 

Kinderwoorddiensten in de Bonifatius- en Odulphuskerk 
 

Met veel enthousiasme zijn we een paar 
maanden geleden van start gegaan met de 
kinderwoorddienst in de Odulphuskerk 
(Assendelft). En met succes! We hebben 
inmiddels al drie zondagen een gezellig 
groepje van zo’n 6 kinderen mogen 
verwelkomen. Ook in de Bonifatiuskerk 
(Zaandam) worden er nog altijd met veel 
enthousiasme kinderwoorddiensten 
georganiseerd. 
  
Wijziging zondagen kinderwoorddiensten 
Vanaf januari 2025 zal er voor beide 
parochies iets veranderen in de planning van 
de kinderwoorddiensten. In de Odulphuskerk 
zal de kinderwoorddienst op een andere 
zondag plaatsvinden, namelijk op de 3e 
zondag van de maand (i.p.v. de 2e zondag). In 
de Bonifatiuskerk zal er één zondag minder 

kinderwoorddienst zijn per maand, namelijk 
alleen nog op de 1e zondag van de maand. 
Het schema van de kinderwoorddiensten ziet 
er dan als volgt uit: 
Bonifatiuskerk Zaandam:  
elke 1e zondag van de maand 
Odulphuskerk Assendelft:  
elke 3e zondag van de maand 
 
Voor actuele data kunt u op de website 
kijken: www.katholiekzaanstreek.nl (zie 
nieuwsberichten).  
 
We nodigen alle gezinnen uit om op deze 
zondagen met de kinderen naar de kerk te 
komen. De kinderwoorddienst (KWD) is er 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Aan het 
begin van de viering worden de kinderen 
gevraagd om naar voren te komen en gaan zij 

mailto:secretaris@katholiekzaanstreek.nl
http://www.katholiekzaanstreek.nl/


6 
 

onder begeleiding naar de pastorie, waar zij 
op hun eigen niveau en op speelse wijze met 
het geloof bezig zijn. Na de voorbeden 
komen de kinderen weer terug in de kerk om 
samen met hun ouders de Eucharistie mee te 
kunnen vieren.  

Voor de jongere kinderen zijn er achter in de 
kerk boekjes en kleurplaten te vinden. Van 
harte welkom! 
Met vriendelijke groet,  
 
Teams kinderwoorddienst Bonifatiuskerk en 
Odulphuskerk

 
 
 

Vormselvoorbereiding van start gegaan 
Jongeren Katholiek Zaanstreek 
 

In Katholiek Zaanstreek zijn 24 jongeren 
enthousiast gestart met hun 
vormselvoorbereiding in de St.-Bonifatius-
kerk. Een aantal zaterdagavonden komen zij 
samen voor vieringen, lessen en momenten 
van ontmoeting, een waardevolle tijd waarin 
zij zich verdiepen in hun geloof en zich 
voorbereiden op het sacrament van het 
Vormsel. 
 
In de voorbereiding staat een eigentijdse 
aanpak centraal. Naast de traditionele leer 
van de kerk worden de jongeren 
aangesproken op een manier die aansluit bij 
hun leefwereld. Er is aandacht voor de 
sacramenten, de basisprincipes van het 
katholieke geloof en de praktische beleving 
hiervan. Ze leren niet alleen over hun 
persoonlijke relatie met God, maar ook over 
hun rol binnen de lokale gemeenschap en de 
universele missie van de kerk. 
Het uiteindelijke doel van deze 
vormselvoorbereiding is om de jongeren te 
begeleiden naar volwassenheid in hun geloof. 
Ze worden uitgenodigd om een evenwicht te 
vinden tussen hun geloof, het dagelijks leven 
en de uitdagingen die ze daarbij tegenkomen. 
Door de lessen leren ze waarde te hechten 
aan belangrijke thema’s zoals motivatie, 
naastenliefde en medemenselijkheid. 

Ze worden aangemoedigd om vanuit hun 
geloof betrokken te zijn bij de wereld om hen 
heen en verantwoordelijkheid te nemen, 
zowel voor hun persoonlijke groei als voor 
hun bijdrage aan de gemeenschap.  
 
Vooral is het de bedoeling dat zij het gevoel 
krijgen niet alleen te staan in deze wereld, 
omdat ze Jezus als hun redder en vriend 
mogen ervaren in de persoonlijke 
uitdagingen van het leven. Jezus wordt zo 
voor hen een wegwijzer en steun op hun 
levenspad. 
 

 
 
Deze eigentijdse en diepgaande 
voorbereiding helpt hen om straks het 
vormsel met overtuiging en begrip te 
ontvangen, en met een sterke basis de weg 
van geloof en engagement in de toekomst 
voort te zetten. 
 
Pastoor George en het catechese team  
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‘Jezus maakt alles nieuw’ 
Familieviering Katholiek Zaanstreek  
 

Op zondag 17 november jl. was de tweede 
Familieviering binnen onze regio en dit keer 
in de St. Petrusparochie in Krommenie waar 
pastoor George voorging. Naast de vele 
parochianen van de Petruskerk, waren ook 
veel parochianen vanuit de Zaanstreek naar 
Krommenie gekomen. Tijdens deze viering 
vond ook de Doop, Eerste Heilige Communie 
en het Vormsel plaats voor Silvain da Rocha 
Peres. Mooi en positief voor Katholiek 
Zaanstreek is dat er met Silvain weer meer 
jongeren bewust ervoor kiezen om Katholiek 
te  worden  
 
Het thema van de viering was ‘Jezus maakt 
alles nieuw’. Een fragment uit de preek: Wat 
kan je doen als je buurmeisje of buurjongen 
niets heeft? Je kunt de koek die jij hebt met 
hem of haar delen. Als je dat doet, dan doe je 
iets heel goeds! Jezus liet zien dat het 
belangrijk is om goed te zijn voor anderen. 
Soms denk je dat een klein gebaar niet veel 
uitmaakt, maar dat is niet waar. Jezus zegt 
wanneer we goed zijn voor een ander dan 
doen we zoals Jezus het ons heeft 
voorgedaan. 
De viering werd begeleid door het koor 
’Rotsvast’ van de St. Petrusparochie. 

Na de communie werd een ‘Gedachte’ 
voorgedragen passend bij het thema, 
hieronder een stukje uit de tekst:  
 
Jij kunt een schouder zijn 
Voor een mens in verdriet en verlorenheid 
Jij kunt een arm zijn om een mens in de kou 
Jij kunt een licht zijn voor een mens 
struikelend in het donker 
Jij kunt een vuur zijn voor een mens verkild in 
het leven 
 
Kunnen we elkaar laten voelen 
Ik ben een schouder voor jou 
Ik ben een arm om je heen 
Een licht op je levenspad: 
Er zal minder eenzaamheid zijn 
 
Na de viering was er nog een ontmoeting in 
de ontmoetingsruimte waar veel parochianen 
bijeen kwamen om nog even gezellig na te 
praten over de mooie Familieviering. De 
Familieviering is nog in ontwikkeling en in het 
nieuwe jaar wordt hier verder vorm aan 
gegeven. 
 
Pastoor George 
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Diaconie 

Prachtige opbrengst voor de Kledingbank 
 

Afgelopen zondag, de diaconale zondag, 
heeft u allen massaal gehoor gegeven aan de 
Sokken en Ondergoed actie voor de 
Kledingbank. Alle parochies droegen bij aan 
het prachtige eindresultaat.  
Ook de IPCI (Inter Parochiële Caritas 
Instelling) die de Caritas in de parochies 
organiseert was zeer enthousiast over het 
resultaat: “Wij zijn aangenaam verrast door 
de geweldige opbrengst van onze 
gezamenlijke actie voor de Kledingbank. We 

hebben de diaconale zondag van 17 
november een prachtige invulling gegeven: 
15 kratten vol nieuw ondergoed en sokken in 
alle maten en ook nog eens € 2000,--, we 
hadden het niet durven dromen”. 
Namens de Kledingbank, maar vooral namens 
alle mensen die deze spullen zo hard nodig 
hebben, willen we u graag bedanken. We zijn 
trots op wat we samen voor elkaar kunnen 
krijgen en vertrouwen erop dat we in de 
toekomst weer een beroep op u kunnen 
doen. 
 
Dank u wel! 
 
Het bestuur van IPCI Zaanstreek 

 
 

Activiteiten 

Thomas Reis naar India 2025 
 

In het najaar van 2025 wordt er weer een reis 
naar India georganiseerd onder leiding van 
pastoor George.  
 

 
 

Op het programma staan bezoeken aan 
diverse hoogtepunten uit de eeuwenoude 
Indiase cultuur, om te beginnen in de 
hoofdstad New Delhi en de Taj Mahal in Agra 
(15-18 sept.).  
Daarna reizen we door naar Kerala in het 
zuiden, de streek waar de heilige Thomas het 
evangelie naar India bracht. Op diverse 
plekken zijn daar sporen van te vinden, zoals 
de St Thomas Pelgrimskerk (18-25 sept.).  
De laatste dagen van de reis zijn gereserveerd 

voor de cultuur en natuur van Kerala met een 
bezoek aan een olifantenkamp en de plaats 
Kappad, waar Vasco da Gama in 1498 voor 
het eerst in India aankwam. 
 

 
Deze aankondiging lijkt wat vroeg, maar om 
de reis doorgang te laten vinden is het 
noodzakelijk dat bijtijds bekend is of er 
voldoende belangstelling is. De kosten 
bedragen € 2.175 per persoon op basis va 
een tweepersoonskamer. Voor een 
eenpersoonskamer wordt dat €2.575.  
 
Aanmelden kan via georgepallil@ziggo.nl 

  

mailto:georgepallil@ziggo.nl
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Pelgrimsreis naar St. Bonifatius in Fulda  
en een bezoek aan de abdij van Maria Laach 
 

De heilige Bonifatius ligt begraven in de Dom 
van Fulda. Vanuit Zaandam wordt een 
pelgrimsreis daar naartoe georganiseerd van 
zondag 8 t/m dinsdag 10 juni. De reis is 
bedoeld voor iedereen, maar in het bijzonder 
voor Katholiek Zaanstreek waar de St.-Bonif-
tiuskerk haar 125 jaar bestaan viert.  
De reis biedt een unieke gelegenheid om met 
elkaar de heilige Bonifatius te eren en de 
pinksterdagen in spirituele verbondenheid te 
vieren.  
 
Reisprogramma 
- Zondag 8 juni, 13.00 uur vertrek uit 
Zaandam.  
- Maandag 9 juni, tweede pinksterdag: een 
uitgebreid Sint-Bonifatius-programma in 
Fulda, met vieringen, processies en 
bezinningsmomenten die gewijd zijn aan de 
patroonheilige van Duitsland en Nederland.  
Het programma biedt de kans om deze 
eeuwenoude traditie in een internationale en 
inspirerende setting te beleven. 
- Dinsdag 10 juni terugreis naar Nederland, 
waarbij onderweg ook een bezoek gebracht 
wordt aan de indrukwekkende abdij van  
Maria Laach. Hier krijgen alle pelgrims de 
gelegenheid om de serene omgeving van het 
klooster te ervaren en de pelgrimstocht in 
rust en bezinning af te sluiten. 
 

 
 
Kosten en aanmelding 
De totale kosten voor deze reis bedragen  
€ 360,-- per persoon op basis van een 
tweepersoonskamer en € 415,-- per persoon 
voor een eenpersoonskamer, op basis van 
half-pension, dus overnachtingen, ontbijt en 
een dinerbuffet.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 februari 2025, 
per e-mail: bonifatiusreis@gmail.com of 
onderstaand ingevuld inschrijfformulier in de 
brievenbus van de pastorie van de Sint-
Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, 1502 BG 
Zaandam.  
 

Let op: vol = vol! 
 

Samen deze bijzondere pelgrimsreis maken 
en ons verdiepen in verbondenheid met Sint-
Bonifatius en met elkaar maakt van deze reis 
een bijzondere ervaring! 
Met een hartelijke groet, 
Pastoor- deken dr. George Paimpillil en het 
Jubileum Comité.  
 
Wat: Pelgrimsreis naar Fulda en Maria Laach 
Wanneer: 8 juni – 10 juni 2025 
Hoe: per bus vanaf Zaandam.  
Aanmelden: uiterlijk 10 februari 2025 
Kosten: € 360,– (2 pers. K., 1 pers. €415,–)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hierbij meld ik me aan voor de pelgrimsreis naar Fulda - Duitsland: 
 
Voor en achternaam: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Straat: …………………………………………………………………………….…… Postcode: ……………………..……………… 
 
Woonplaats: ……………………………………………………………………….. Telefoon: ……………………………………… 
 
Email:……………………………………………………………………………….………….. Aantal deelnemers: ……………… 
 
Eenpersoonskamer of tweepersoonskamer:  ….…………………………….…………………………………………….. 
 
Dieet: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

mailto:bonifatiusreis@gmail.com
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Jubeljaar 2025 en 125-jarig jubileum St. Bonifatius 
Katholiek Zaanstreek viert een dubbel jubileum! 
 
Volgend jaar is een heel 
bijzonder jaar. Het 
Jubeljaar valt dan 
namelijk samen met het 
125-jarig bestaan van de 
Bonifatius kerk. 

In de pastorie van de Bonifatiuskerk is op 5 
november een bijeenkomst gehouden om te 
brainstormen over de plannen en activiteiten 
om dit dubbele Jubileum te vieren. Er is 
afgesproken dat er per parochie bekeken 
wordt welke activiteit men oppakt. 

 

Programma 1e kwartaal 2025 Jubeljaar 2025 

en het  Jubileum 125-jaar St. Bonifatiuskerk 

Datum Activiteit  Locatie  

25-12-2024 Start Jubeljaar 2025: tijdens de Nachtmis 
wordt een jubeljaarkaars ontstoken tot 
eenheid en verbinding met elkaar. De kaars 
wordt bij elke activiteit ontstoken tijdens het 
Jubeljaar. 

Alle parochies in 
Katholiek Zaanstreek 
 
 

05-01-2025 Feestelijke opening jubileumjaar 125 jaar 
Bonifatiuskerk in Zaandam 

Bonifatiuskerk, Zaandam 

18-02-2025 Lezing: “Pelgrimage door de eeuwen heen” 
door Matthé Bruijns 

Petruskerk, Krommenie 

01-03-2025 Bezoek Abdij van Egmond 
(in het volgende parochieblad meer 
informatie) 

Abdij van Egmond, 
Egmond 

04-03-2025 Vergadering Jubeljaargroep Maria Magdalenakerk 
Wormer 

15-03-2025 Stille Omgang Amsterdam Vertrek Bonifatiuskerk 
Zaandam 

April-2025 Agatha wandelpad, Beverwijk Assendelft  

16-05-2025 Presentatie Archief Zaanstad 

25-05-2025 Grote jubileumviering 125 jaar Bonifatiuskerk met bisschop Mgr. Hendriks 

08-06-2025 Fulda-reis en Maria Laach reis graf St. Bonifatius  
Er volgt nog informatie over verdere activiteiten in het Jubeljaar 2025 

 

 

Jubeljaar mascotte Luce 
De Rooms-Katholieke Kerk heeft 
de mascotte Luce onthuld voor 
het Jubeljaar 2025. De mascotte 
Luce, het Italiaanse woord voor 
licht, ziet er met haar gele 
regenjas, blauwe haar en grote 
ogen uit als een soort Japanse 

cartoonfiguur. De reden van deze keuze is om 
in dit jubeljaar de jongeren dichter bij de kerk 

te brengen. De Japanse tekenfilms, 
stripboeken enz. zijn de afgelopen jaren 
populairder geworden bij jongeren.  
 
Luce, het meisje, is ook gemaakt met een 
knipoog naar Osaka. In 2025 is daar een 
Wereldtentoonstelling en de Rooms-
Katholieke Kerk heeft daar een eigen 
paviljoen. 
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Actie Kerkbalans 2025 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Wat is het geschenk van de kerk voor u?  
 

God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor 
de ander. Omkijken naar elkaar. Tot rust 
komen. De lokale kerk is voor ontelbaar veel 
mensen en op tal van manieren van 
betekenis. Wat de kerk ons geeft, dat is 
veelomvattend en voor iedereen anders. 
 
Op 11 januari gaat de landelijke Actie 
Kerkbalans van start. Het overkoepelende 
thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de 
kerk van morgen’. We staan dit jaar vooral 
stil bij het geschenk van de lokale kerk voor 
alle mensen die er, van dichtbij of met wat 
meer afstand, bij betrokken zijn. Tijdens de 
Actie krijgen alle leden van onze parochies 
een brief met het verzoek voor een jaarlijkse 
financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 
2025 weer op u mogen rekenen!  
 
Voor de kerk van morgen 
Uw steun is belangrijk, want de kerk is van 
grote waarde. Het is een plek waar we God 
en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, 
omzien naar elkaar en het leven met elkaar 
delen. Of vul zelf maar in: wat is het geschenk 
van de lokale kerk voor u?  
 
Heel graag willen we ook het komende jaar 
en in de verdere toekomst van betekenis zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting 
zoeken. We willen uitnodigend zijn voor 
jonge mensen en voor mensen die God nog 
niet kennen. We willen mooie en 
inspirerende vieringen organiseren, evenals 
verbindende activiteiten daaromheen. 
Kortom: we willen ervoor zorgen dat het 
geschenk van de lokale kerk zoveel mogelijk 
mensen bereikt. Maar dat alles kost geld. 
Door vandaag te geven, maken we de kerk 
van morgen mogelijk. 
 
Reclamecampagne actie media 
De Actie Kerkbalans beperkt zich niet tot de 
katholieke kerk, praktisch alle Christelijke 
kerken doen mee. 

Daarom zal er van 11 t/m 25 januari via de 
media aandacht besteed worden aan de 
Actie Kerkbalans 2025. In die periode gaan 
weer talloze vrijwilligers op pad om de 
informatie bij ingeschreven leden van kerken 
thuis te brengen. Krijgt u de informatie niet 
thuis, dat kán als u niet staat ingeschreven óf 
u woont niet in het geografisch gebied van de 
parochie, dat kunt u de envelop met 
informatie vanuit uw kerkgebouw 
meenemen. 
 
Samen voor onze kerk  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe 
daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul 
het toezeggingsformulier bij de begeleidende 
brief ruimhartig in.  
U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken, u 
vindt het rekeningnummer op het 
toezeggingsformulier dat u samen met een 
begeleidende brief thuiskrijgt.  
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
 
 

 
 
            Op naar de kerk van morgen!  
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The Chosen  
 

Half november 2024 hebben we de laatste 
aflevering van de Bijbel serie The Chosen 
jaargang 3 gezien. En het smaakt naar meer!  
 
Vanaf 8 januari 2025 gaan we verder met 
jaargang 4, weer elke woensdagochtend in de 
pastorie van de Odulphus aansluitend op het 
“koffie drinken” van 10.00 uur.  
 
The Chosen is een dramaserie over het leven 
van Jezus, gezien vanuit de levens van de 
mensen om Hem heen. Mensen met al hun 
onzekerheden, boosheid, verdriet en 
ongeloof in een wereld vol onderdrukking, 
politieke onrust en groepen die tegenover 
elkaar staan. Dat maakt juist dat deze 
Bijbelverhalen zo herkenbaar zijn voor ons in 
de 21e eeuw. Wat is er in wezen veranderd 
sinds tweeduizend jaar geleden?  
 
Elke aflevering blijkt steeds tot vragen en 
inzichten in ons eigen leven te leiden. De 
serie is weliswaar een doorlopend verhaal, 
maar elke aflevering is een op zichzelf 
staande episode uit de Bijbel. Na een korte 
toelichting is de grote lijn goed te volgen.  
 

   
 

In jaar 1 hebben we gezien hoe Jezus zijn 
leerlingen kiest, zoals Simon Petrus en 
Mattheus. We zagen hoe Maria Magdalena 
door Jezus werd gered en het eerste wonder,  
de bruiloft van Kanaän.  

Vervolgens verspreidt het nieuwtje zich dat 
Jezus de Messias is met tot gevolg: nieuwe 
volgelingen maar ook problemen (jaar 2).  
In jaar 3 is de spanning langzamerhand 
opgelopen. De leerlingen worden nu erop 
uitgestuurd door Jezus om de Boodschap te 
verkondigen. En ook dat leidt tot de nodige 
moeilijkheden, twijfel soms en bij Simon 
Petrus tot crisis in zijn eigen leven. 
 

 
 

En zo gaan we naar de volgende jaarserie, 
waar de spanning tussen rivaliserende leiders 
groter wordt en de vijandschap richting Jezus 
groeit. Een aflevering duurt ongeveer een 
uur. Iedereen is welkom en van harte 
uitgenodigd deze prachtige films te bekijken. 
NB: Heeft u belangstelling voor de films op 
een doordeweekse avond? Laat u dat vooral 
weten. Meer informatie bij  
 
Vera Schneijderberg  vschn@hotmail.com of 
06 – 4111 6890 
 

   
 
 

mailto:vschn@hotmail.com
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Genieten van kerstmuziek in de Zaanstreek 
 

Kerstsamenzang Assendelft  
 

Op zondagavond 15 december om 19:30 uur 
vindt in de Sint-Odulphuskerk te Assendelft 
ter voorbereiding op het komende Kerstfeest 
een Kerstsamenzang plaats.  
 

Jarenlang was de Kerstsamenzang een 
traditie in de Protestantse Gemeente 
Assendelft. Ook was het een oecumenische 
gelegenheid waarbij katholiek en protestants 
Assendelft samenkwamen om te zingen over 
en voor het komende Kerstkind. Helaas is 
eerder dit jaar het kerkgebouw van de 
Protestantse Gemeente Assendelft gesloten 
voor de eredienst.  
 

Zondag 15 december aanvang 19.30 uur 
H.-Odulphuskerk, Dorpsstraat 572 Assendelft 
 
 

Wereldmuziekkoor Kaskedieze  
 

 
 

Ons traditioneel kerstconcert in de sfeervolle 
Nicolaaskerk te Krommenie. Met kerst(ige) 
muziek uit vele landen. Een muzikaal 
intermezzo zal worden verzorgd door trio 
Három Igric. Dit bestaat uit Monique 
Lansdorp (viool), Hans Derksen (accordeon) 
en Gerwil Kusters (klarinet en duduk). 
 

Woensdag 18 december, aanvang: 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur, entree: € 12,50 inclusief 
drankje en hapje (bij voorkeur met pin 
betalen), Kinderen onder 12 jaar gratis. 
Reserveren: info@kaskedieze.nl

Kerstconcert HCT  
 

Vrijdag 20 december in Maria Magdalenakerk 
Kerstmuziek in verrassende arrangementen, 
maar ook prachtige concertwerken, zoals 
About Reynard the Fox, de vrolijke Troll 
Dance en de première van Valle Maira. 
Harmoniecorps Tuindorp (HCT) zet de traditie 
voort en geeft weer een kerstconcert 
 

 

Vrijdag 20 december, aanvang20.00 uur. 
Maria Magdalenakerk, Kalf 162, Zaandam, 
zaal open 19.30 uur. Toegang gratis.  
Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee 
verkocht tegen contante betaling. Info: 
www.harmoniecorps.nl 
 
Kerstconcert Vocaal Ensemble Intermezzo 
o.l.v. Frank Hilberink met op het orgel 
Bas Westerhof 
 

Het Kerstconcert in de Kogerkerk is een 
populaire traditie geworden. Engelse 
traditionals en kerstliederen uit de hele 
wereld in afwisseling met orgelmuziek. 
Een aantal kerstliederen in samenzang met 
het publiek. 
 

                             
 

Zaterdag 21 december, aanvang 16.00 uur 
Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan  

mailto:info@kaskedieze.nl
http://www.harmoniecorps.nl/
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Jongerenpastoraat 
 

Het jongerenpastoraat van Bisdom Haarlem-
Amsterdam organiseert activiteiten speciaal 
voor de jongeren (16-30 jaar) en vanaf 
februari 2025 ook voor de tieners van 12 tot 
18 jaar of iets ouder. Op deze manier hoopt 
het pastoraat meer jongeren te bereiken en 
deze in aanraking te laten komen met Jezus.  
 

Kerstdiner 20 december 
Op 20 december is voor alle jongeren en 
jongvolwassenen een Kerstdiner 
georganiseerd in Bussum. Op deze avond 
zullen we stilstaan bij de geboorte van 
Christus, is er tijd voor aanbidding (en 
biecht), hebben we het heel gezellig en zullen 
we heerlijk eten. 
Waar:  Koepelkerk, Brinklaan 40, 
             1404 EW Bussum 
Tijd: 17.30 uur. Kerk is open om 17.00u 
Kosten € 15,00 Aanmelden tot en met 13 
december    info@jongbisdomhaarlem.nl 
 

Weekend Echternach 
Voor alle jongvolwassenen 25-35 jaar 
organiseert het jongerenpastoraat van 

Bisdom Haarlem-Amsterdam een 
weekendreis naar Echternach. Samen 
brengen we een bezoek aan het graf van de 
H. Willibrord. Verder is er veel vrije tijd om 
met elkaar de omgeving te verkennen. We 
verblijven in Trier, vlakbij Echternach, en 
zullen naast elke dag de H. Mis ook nog tijd 
hebben om de stad verkennen, voor een 
optionele wijnproeverij en voor gezellig 
samenzijn.  
 

Wanneer: 3 – 5 januari 2025  
Leeftijd: 5 -35 jaar   
Vertrek vanaf Sloterdijk 
Kosten € 95,00 incl. hotelovernachting en 
stadswandeling 
 

Reeds bekend Jaarprogramma  
29 december Opening van het Jubeljaar 
2025 
14-16 februari Tienerweekend Break Through 
21 Juni  Bavodag 
14-18 juli Tienerkamp Break Out 
24 juli-6 aug Jongerenpelgrimage naar 
Rome 

 
 

Kinderkerstvieringen 
Familievieringen 
 
Kom luisteren naar het verhaal, zing mee en 
ontsteek een lichtje voor het kindje Jezus! 
 

Op dinsdag 24 december, kerstavond 
 

❖ om 18.30 uur in de St. Bonifatiuskerk, 
                         Oostzijde 12, Zaandam 
 

❖ om 19.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk,  
                          Dorpsstraat 351, Wormer 

 

Op woensdag 25 december, 1e kerstdag 
 

❖ om 8.30 uur in de St. Petruskerk, 
                         Snuiverstraat 2, Krommenie 

 
            Iedereen is van harte welkom! 
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Voor jong en oud(er) 

Bang lichtje 
 

We kennen het verhaal van Jezus over een 
man die op reis ging en zijn bezit gaf aan zijn 
knechten.  
Twee gingen er aan het werk met het geld 
dat ze kregen, maar de derde was bang, 
verborg het in de grond en gaf het na afloop 
terug aan zijn baas zonder dat hij er iets mee 
had gedaan. 
Dit verhaal over een bang lichtje lijkt daar op. 
  
Het was vlak voor Kerstmis. In een grote 
plastic voordeelzak zaten honderd 
waxinelichtjes. Ze giechelden van de 
voorpret. ‘Straks, als het Kerstmis is, mogen 
wij een lichtje zijn!’ riepen ze. ‘Ooo, ik hoop 
dat ik als éérste aan de beurt ben!’ Ze 
verdrongen zich bij de punt van de zak waar 
‘HIER OPENEN’ stond.  
 
Maar één van de waxinelichtjes deed niet 
mee aan het gedrang. ‘Wat zijn ze toch 
stom,’ dacht hij, ‘Een lichtje zijn, dat betekent 
dat je aangestoken wordt en verdwijnt! Dat 
wil ik niet! Ik verstop me zo diep mogelijk.’ 
Dus kroop het lichtje helemaal onderin de 
zak. ‘Hier zit ik veilig’, dacht hij. 
 
Het werd Kerstmis. De zak werd opengeknipt. 
‘Joehoe!’ riepen de waxinelichtjes die eruit 
werden gehaald, ‘Wij gaan het doehoen!’ 
‘Doehoei!’, riepen de anderen. 
 
Het bange lichtje merkte dat er steeds 
minder lichtjes op zijn hoofd zaten en werd 
steeds banger. Hij hoorde ze stomme dingen 
zeggen zoals: ‘Zit je lontje goed? Dan brand je 

mooier. En denk erom, niet op de tocht gaan 
staan!’ Ineens kreeg hij een idee. Hij bewoog 
en duwde net zo lang tot zijn lontje uit zijn 
witte lijf was. Ha! Nu was hij helemaal 
onbruikbaar. Nu zou hij nooit, NOOIT kunnen 
branden. Opgelucht viel het bange lichtje in 
een diepe slaap. 
 
Toen hij wakker werd, was het januari. 
Kerstmis was voorbij. Oud en Nieuw was 
voorbij. Driekoningen was voorbij. Het gevaar 
was geweken. Lichtje lag helemaal alleen in 
de lege plastic zak. De zak werd opgepakt en 
boven de prullenbak gehouden. ‘Daar ga ik 
dan’ dacht hij, ‘Nu verdwijn ik toch nog.’ 
Toen grabbelde een meisjeshand naar hem. 
‘Mam!’ riep ze, ‘ik heb nog één waxinelichtje 
gevonden!’ Toen bekeek ze hem beter. ‘O 
nee ... je hebt geen lont meer. Weg ermee!’ 
En plop! Hij landde in de prullenbak tussen 
kapotte kerstballen en droog groen.  
 
Toen ontdekte het meisje onderin de zak het 
lontje. Ze viste lichtje op uit de prullenbak, 
repareerde hem, zette hem in een glaasje, 
pakte een lucifer en ... woesj ... stak hem 
aan! Het bange lichtje kreeg een raar 
stralend gevoel. Hij zag hoe het meisje naar 
hem keek, trots en blij. ‘Jij bent van mij!’ zei 
ze en ze droeg lichtje naar de foto van haar 
oma. Daar brandde hij langzaam helemaal 
op. En het enige wat hij al die tijd dacht, was: 
‘Ik brand. Ik geef licht. Ik ben een lichtje. Het 
is mooier dan ik ooit had kunnen denken.’  
 
uit Geloven thuis voor kinderen – M.de Jong 
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Vieringen 

St. Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 14 dec  
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

  

Zo 15 dec 
3e Advent 

Eucharistie met 
Kinderwoorddienst 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Schola Cantorum 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
H. Hinfelaar-K. Muller 

Za 21 dec Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie  
N. Kerssens 
Liturgiekoor en  
St. Caeciliakoor 

Zo 22 dec 
4e Advent 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zanggr. Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Samenzang 

 

Di 24 dec 
Kerst avond 
 

  
 

18.30 uur 
Kinderkerstviering 
G. Paimpillil 
 
21.00 uur 
Nachtmis 
Eucharistie 
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

21.00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

19.00 uur 
Eucharistie 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor en 
solisten 

Wo 25 dec 
1e kerstdag 
 

    

10.00 uur 
Eucharistie 
Paimpillil 
Koor Con Amore 
 
 

10.00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens 
Samenzang 
 

10.00 uur 
Eucharistie 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor en 
solisten 
 

Do 26 dec  
2e Kerstdag 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Zanggr. Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Samenzang 

 

Za 28 dec Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 29 dec 
 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Sint Caeciliakoor 

 

Di 31 dec    

Wo 1-jan 2025 
Nieuwjaar 
 
 

10.00 uur 
Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zanggr. Cantare Jubilo 

10.00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens 
Samenzang 

- 

Za 4 jan Eucharistie 
N. Kerssens 
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Vieringen 

HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 
Zaandam 

Za 14 dec  
 

    

Zo 15 dec 
3e Advent 

Viering 
M. Bruijns 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
Koor St. Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor All Ages 

Viering 
M. Monsma  
I. de Lange  
Gemengd Koor 

Za 21 dec     

Zo 22 dec 
4e Advent 
 

Viering 
T. Molenaar  
Koor Marbosko 

Viering met 
kinderwoorddienst 
R. Casalod 
Koor Rotsvast 

Viering 
G. Kristians 
Caeciliakoor  

Viering 
M. Bruijns 
Gemengd Koor 

Di 24 dec 
Kerst avond 
 

   
 

18.00 uur 
Viering 
M. Bruijns 
Koor Marbosko 
 

20.00 uur 
Viering  
Schuurmans 
Koor Marbosko 

19.30 uur  
Eucharistie 
G. Noom 
Koor Rotsvast 
 

21.15 uur  
Viering 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

19.00 uur 
Familieviering  
J. van Steen 
koorzang 
 

22.00 uur 
Viering 
K. Kint 
Koor All Ages 

20.00 uur 
Viering 
R. Casalod 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Wo 25 dec 
1e kerstdag 
 

   

10.00 uur 
Viering 
T. Molenaar 
Koor Marbosko 
 

8.30 uur 
‘Herdertjesmis’ met 
kinderwoorddienst 
M. Bruijns 
 

10.00 uur 
Eucharistie 
G. Noom 
Koor Rotsvast 

10.00 uur 
Viering 
R. Casalod 
Caeciliakoor 
 

12.00 uur 
Kindje Wiegen 
Fleur Roozendaal 
koorzang 

 

Do 26 dec  
2e Kerstdag 

    

Za 28 dec     

Zo 29 dec 
 
 

Viering Oudjaar 
M. Bruijns 
Koor Marbosko 

Viering 
Dop 
Inloopkoor 

Viering 
J. van Steen 
Koor All Ages 
 

Viering 
I.de Lange 
M. Niekus 
Gemengd Koor 

Di 31 dec  17.00 uur 
Viering 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

  

Wo 1-jan 2025 
Nieuwjaar 
 

 10.00 uur  
Viering 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

  

Za 4 jan     
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Vieringen 

St. Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Zo 5 jan 
Driekoningen 
 

Eucharistie met 
Kinderwoorddienst 
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Bruggink 
cantor A. Broerse-van 
Hal 

Eucharistie 
H. Fonck 
Liturgiekoor 

Za 11 jan Eucharistie 
H. Fonck 

 Viering 
M. Bruijns 
St. Caeciliakoor 

Zo 12 jan 
Doop v.d. Heer 
 

Eucharistie 
H. Fonck 
Zanggr. Cantare Jubilo 

Viering 
M. Bruijns 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 18 jan Eucharistie 
N. Kerssens 

  

Zo 19 jan 
2e zo dh jaar 
 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie met  
kinderwoorddienst 
H. Fonck 
Schola Cantorum 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor en 
solisten 

Za 25 jan Eucharistie 
H. Fonck 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 26 jan 
3e zo dh jaar 
 

Eucharistie 
H. Fonck 
Zanggr. Cantare Jubilo 

Viering 
R. Casalod 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 1 febr N. Kerssens   

Zo 2 febr 
4e zo dh jaar 
 

Eucharistie met 
Kinderwoorddienst 
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
N. Kerssens 
cantor A. Broerse-van 
Hal 

Eucharistie 
H. Fonck 
Liturgiekoor 

Za 8 febr Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 9 febr 
5e zo dh jaar 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Zanggr. Cantare Jubilo 

Viering 
K. Schuurmans 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 15 febr Eucharistie 
N. Kerssens 

  

Zo 16 febr 
6e zo dh jaar 
 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie met 
kinderwoorddienst 
N. Kerssens 
Schola Cantorum 

Eucharistie 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor en 
solisten 

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 u. tenzij anders 
aangegeven. 
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Vieringen 

HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 
Zaandam 

Zo 5 jan 
Driekoningen 
 

Viering 
T. Molenaar 
Samenzang 

Viering samen met 
verst. beperkten 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

Viering 
K. Kint 
Winterkoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Gemengd Koor 

Za 11 jan 
 
 

    

Zo 12 jan 
Doop v.d. Heer 
 

Viering 
DOP 
Koor Marbosko 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Rotsvast 

Viering 
P. Kramer 
Caeciliakoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 18 jan 
 

    

Zo 19 jan 
2e zo dh jaar 
 
 

Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

Oecumene 
M. Bruijns 
Ars Musica  

Viering 
J. van Steen 
Koor All Ages 

Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 

Za 25 jan 
 

    

Zo 26 jan 
3e zo dh jaar 
 

Viering 
M. Bruijns 
Koor Marbosko 

Viering 
T. Molenaar 
Rotsvast 

Oecumene 
Samenzang 

Viering 
M. Monsma 
M. Niekus 
Koor Con Brio 

Za 1 febr     

Zo 2 febr 
4e zo dh jaar 
 

Viering 
K. Schuurmans 
Samenzang 

Eucharistie met 
kinderwoorddienst 
G. Noom 
St. Caecilia 

Viering samen met 
verst. beperkten 
M. Bruijns 
Koor All Ages 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Gemengd Koor 
 

Za 8 febr 
 
 

    

Zo 9 febr 
5e zo dh jaar 
 

Oecumene  
M. Bruijns  
 

Viering 
R. Casalod 
Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor. 

Viering 
T. Molenaar 
Gemengd Koor 

Za 15 febr 
 

    

Zo 16 febr 
6e zo dh jaar 
 

Eucharistie 
G Noom  
Samenzang.  
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caecilia 

Viering 
T. van Overbeek 
Koor All Ages 

Viering 
M. Bruijns 
Koor Con Brio 

 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 u. tenzij anders 
aangegeven. 
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  Kerktijden Petrus Parochie 

   2e week van de Advent   

Donderdag 5 December 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Zondag 8 December 10:00 Viering waarin verstandelijk gehandicapten onze gast zijn 
m.m.v. Rotsvast 

 

   Voorgangers: Pastor M. Bruijns + Ds. Bart Vijfwinkel  

      

   3e week van de Advent   

Donderdag 12 December 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Vrijdag 13 December 15:00 Oecumenische Dienst in de Acht Staten  

   Verzorgd door Doopsgezind Zaanstreek  

Zondag 15 December 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia  

   Voorganger: Pater G.Noom   

      

   4e week van de advent   

Donderdag 19 December 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Zondag 22 December 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pastor R. Casalod   

   Er is Kinderwoorddienst   

      

   Kerstavond   

Dinsdag 24 December 19:30 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pater G.Noom   

Dinsdag 24 December 21:15 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns   

   1e Kerstdag   

Woensdag 25 December 08:30 Herdertjesmis  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns       

Woensdag 25 December 10:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pater G.Noom   

   2e Kerstdag   

Donderdag 26 December 10:00 Geen viering   

      

   Jaarwisseling   

Zondag 29 December 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Inloopkoor  

   Verzorgd door parochianen   

   Oudjaar   

Dinsdag 31 December 17:00 Woord- en Gebedsdienst m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns   

   Nieuwjaarsdag   

Woensdag 1 Januari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns   
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   Drie Koningen   

Donderdag 2 Januari 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Zondag 5 Januari 10:00 Viering waarin verstandelijke gehandicapten onze gast zijn 
m.m.v. St. Caecilia 

 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

      

   Doop van de Heer   

Donderdag 9 Januari 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Zondag 12 Januari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast  

   Verzorgd door parochianen   

      

   2e Zondag door het jaar   

Donderdag 16 Januari 14:45 Oecumenische dienst in Rosariumhorst  

   Verzorgd door: Ned. Gereformeerde Kerk  

Vrijdag 17 Januari 15:00 Oecumenische dienst in de Acht Staten  

   Verzorgd door Doopsgezind Zaanstreek  

Zondag 19 Januari 10:00 Oecumenische dienst m.m.v. Ars Musica uit Purmerend  

   Voorgangers van de Raad van Kerken  

      

   3e Zondag door het jaar   

Donderdag 23 Januari 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Zondag 26 Januari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pastor T. Molenaar   

      

   Opdracht van de Heer   

Donderdag 30 Januari 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Vrijdag 31 Januari 15:00 Woord- en Communieviering in de Acht Staten  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 2 Februari 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia  

   Voorganger: Pater G. Noom   

   Er is Kinderwoorddienst   

      

   5e Zondag door het jaar   

Donderdag 6 Februari 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Zondag 9 Februari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pastor R. Casalod   

      

   6e Zondag door het jaar   

Donderdag 13 Februari 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Zondag 16 Februari 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia  

   Voorganger: Pastor G. Paimpillil   
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   Gebedsintenties 
 

Zondag 8 december 20 
Familie Beek-Dallee, Martin Dekker, Coby 
Wiltenburg-Brandjes, familie Hogenstijn, 
Theodorus en Cornelia Jak-van Steen, Guus en 
Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Cor 
Jak, Tiny Verkooyen-Kroon, Niek Rijkhoff, Koos 
Vessies-Kramer, To van Straalen-Bakker, Afra 
Schermer-de Boer, Corrie Bentvelzen-Hes, 
overleden leden van de voormalige 
uitvaartverenigingen St. Barbara en Geloof, 
Hoop en Liefde. 
 
Zondag 15 december  
Klasien Boon (jaardienst), Herman en Netty 
Hendriks-van Dongen, Gerard Kerkhoff, Lies 
van Aspert, Frans Heine, Reinier Jon, René van 
Werkhoven, Wim Neeft, Gerard Kersten, Pe 
Haanraads, Gré Vonk-Daan, Jaap Rijke, ouders 
Rijke, ouders Van der Laan, Theo Jonker, Thea 
Both-Weel, Harry Vreeswijk. 
 
Zondag 22 december  
Zuster Dina Breeuwer, Gré Breeuwer-
Beemsterboer, Jan Breeuwer, Henny 
Breeuwer-Visser, Harrylall Ramlagan, Jan van 
Diepen, Dick Molenaar, Nico Kerssens, Ina 
Kerssens-Bos, Gerry Pirovano-Neelen. 
 
Dinsdag 24 december kerstavond 19.30 uur 
Theo Kramer en familie Kramer-Vink, Nick en 
Gré Henneman-Oudejans, Piet van Diepen, 
overleden familie Bloedjes-Beentjes, Henk 
Elings en zoon Roy Elings, Jansje Roet-de 
Graaf, Bobby en Pieter Jan Swart, Jan de Graaf 
en dochter Marjon, ouders Nielen, ouders de 
Graaf, Jo Spil-Rozemeijer, Arie Spil en Peter 
Spil, Maarten en Marjolein Mooij, Theodorus 
Bernardus Kamp, Anna Maria Kamp-van 
Vlissingen, Jaap Koning en Joyce Plein, Agnes 
Vrouwe-Kleij, Nel Groen-Duinmaijer, Piet 
Groen, overleden leden van de voormalige 
uitvaartverenigingen St. Barbara en  
Geloof, Hoop en Liefde.  
 
 
 

Dinsdag 24 december kerstavond 21.15 uur 
Jan Koning en overleden familieleden, 
overleden familie Dijkstra-Boon, Nick en Gré 
Henneman-Oudejans, Piet van Diepen, 
overleden familie Bloedjes-Beentjes, Henk 
Elings en zoon Roy Elings, Bobby, Jansje Roet-
de Graaf en Pieter Jan Swart, Jo Spil-
Rozemeijer, Arie Spil en Peter Spil, Maarten 
en Marjolein Mooij, Theodorus Bernardus 
Kamp, Anna Maria Kamp-van Vlissingen, Nel 
Groen-Duinmaijer, Piet Groen, overleden 
leden van de voormalige uitvaart-
verenigingen St. Barbara en Geloof, Hoop en 
Liefde. 
 
Woensdag 25 december Eerste Kerstdag 
Gé Mulder, Jan de Beer, Marie de Beer-Tiebie 
en Bets de Beer, Wim van der Hoorn en 
overleden familie, Nel van Diepen-Noom, 
Cornelis Neeft, Cornelia Neeft-Beentjes, Wil 
Strengman, overleden leden van de 
voormalige uitvaartverenigingen St. Barbara 
en Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Zondag 29 december  
Nick en Gré Henneman-Oudejans, Marion 
Noordeloos-Gortmaker, Henk Elings en zoon 
Roy Elings, Jansje Roet-de Graaf, Bobby en 
Pieter Jan Swart, Bertha Neelen-van den Berg 
en Jan Neelen, Cornelis Neeft, Cornelia Neeft- 
Beentjes, Wil Strengman. 
 
Dinsdag 31 december Oudjaarsviering 
Theodorus Bernardus Kamp, Anna Maria 
Kamp-van Vlissingen, Co de Jong.  
 
Woensdag 1 januari 2025 Nieuwjaarsdag 
Wim van der Hoorn en overleden familie. 
 
Zondag 5 januari  
Jan Koning en overleden familieleden, Wil 
Foekema-Bos, Annie, Piet, Kees en Nico 
Vrouwe, Ad Pollemans en Johanna Pollemans-
Verzett, Cor en Toos Jak-Jongkind, Piet Boon.  
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Zondag 12 januari  
Alexander Verkooyen en Tiny Verkooyen-
Kroon (jaardienst), familie Beek-Dallee, 
Martin Dekker, Coby Wiltenburg-Brantjes, 
Harry Vreeswijk, Nicolaas en Christina Jacoba 
Al-Maijer, Joop en Truus Al-van der Maat, 
Nico Al, Theun en Anne-Marie Hoekstra-Al, 
overleden leden van de voormalige 
uitvaartverenigingen St. Barbara en Geloof, 
Hoop en Liefde.  
 
Zondag 19 januari  
Herman en Netty Hendriks-van Dongen, Theo 
Dijkzeul, Nel van Diepen-Noom, Reinier Jon, 
To van Straalen-Bakker, Afra Schermer-de 
Boer, Henk Elings en zoon Roy Elings, Bobby, 
Jansje Roet–de Graaf en Pieter Jan Swart. 
 
Zondag 26 januari  

Marion Noordeloos-Gortmaker, Wim Neeft, 
Gerard Kersten, Pe Haanraads, Gré Vonk-
Daan, Theo Jonker, Thea Both-Weel. 
 
Zondag 2 februari  
Jan Koning en overleden familieleden, Wil 
Foekema-Bos, Ad Pollemans en Johanna 
Pollemans-Verzett, Jan van Diepen, Dick 
Molenaar, Nico Kerssens en Ina Kerssens-Bos, 
Gerry Pirovano-Neelen, ouders den Ronden-
Neelen, Wim van der Hoorn en overleden 
familie. 
 
Zondag 9 februari  
Theo Kramer en overleden familie Kramer-
Vink, Ton Joosen, familie Beek-Dallee, Martin 
Dekker, Coby Wiltenburg-Brantjes, Theodorus 
en Cornelia Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-
Brakenhoff, Piet Boon, ouders Vermeulen-de 
Koning, Cornelis Neeft, Cornelia Neeft-
Beentjes, Wil Strengman

 
 
 
 
 

Kijken wat er komt 
 
Advent is kijken wat er komt, 
hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht, 
omdat je iets van God verwacht 
een wereld waar het licht is. 
 
Advent is kijken naar wat komt, 
zoals toen, lang geleden, 
Er werd een kind van God verwacht, 
een kind van licht, een kind vol kracht, 
een kind dat zorgt voor vrede. 
 
 
 
 
 

Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven hopen. 
Het kerstkind is een nieuw begin. 
We slaan een weg van vrede in. 
Die moet je verder lopen. 
 
Advent is kijken naar wat komt 
Advent is durven dromen. 
Is licht zien in de duisternis, 
geloven dat God met ons is, 
en dat zijn rijk zal komen. 
 
 
 
Riena van Hengel 
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Bij de vieringen 
 

Stap voor stap zetten we in deze weken onze 
schreden op weg naar Kerstmis. Het licht op 
de Adventskrans groeit tegen het duister in. 
Voor veel mensen valt Kerstmis dit jaar 
‘gelukkig’ midden in de week, net als Oud en 
Nieuw. 
Te midden van een veelheid aan vieringen zal 
er dit jaar bij ons geen viering op Tweede 
Kerstdag zijn. In Assendelft is er dan wel om 
10 uur een viering, evenals in de 
Oudkatholieke kerk in Krommenie. 
Allerlei winkels beginnen aan het einde van de 
zomer hun kerstartikelen al uit te stallen. In 
de kerk nemen we daar ‘slechts’ vier weken 
voor. Kort en krachtig, zou je kunnen zeggen. 
Wees welkom om het licht te zien groeien, 
om hoopvolle woorden van de profeten te 
beluisteren en adventsliederen te zingen. En 
dat tegen alles wat zoveel zorgen geeft in 
deze wereld. We stellen ons vertrouwen op 
God, schepper van hemel en aarde, die trouw 
blijft aan het werk van zijn handen.  
Het komende kerkelijk jaar zal de evangelist 
Lucas onze gids zijn door het leven van Jezus 
Christus. Zijn getuigenis nodigt ons uit om te 
ontdekken wie het kind in de kribbe 
uiteindelijk zal worden. Het is Lucas die ons 
het verhaal vertelt over een volkstelling, 
engelen in de nacht en herders op zoek naar 
het pasgeboren kind. 
Op zondag 5 januari vieren we het feest van 
Drie Koningen. Matteüs vertelt zijn verhaal 
over hoe de komst van Gods Zoon gekend 
wordt aan de wereld. Mensen met een 
verstandelijke beperking zullen dan onze 
gasten zijn en we zullen luisteren naar een 
verhaal over de wijzen uit het oosten. 
 
Geloofsbelijdenis. 
U zult er waarschijnlijk niet bij stil staan 
tijdens de komende Jaarwisseling. Maar het is 
in 2025 precies 1700 jaar geleden dat er in 
Nicea een concilie werd gehouden. Dat 
Concilie heeft geschiedenis geschreven omdat 
daar de geloofsbelijdenis werd vastgesteld die 
we tot op de dag vandaag in onze kerken 
uitspreken. Voordat het zover was ging er 

heel wat aan vooraf. De Romeinse 
keizer Constantijn die zich had 
laten dopen en het christendom 
staatsgodsdienst had gemaakt wilde daarmee 
ook eenheid in zijn Rijk uitdrukken.  
De jaarlijkse oecumenische viering met de 
lange achternaam: Week van Gebed voor de 
eenheid van de christenen zal in het teken 
staan van de geloofsbelijdenis. 
In 325 was daar voor dat moment 
duidelijkheid gegeven over het 
gemeenschappelijk christelijke geloven. Maar 
geloofsbelijdenissen zijn ook gebruikt als 
meetlat om de zuiverheid in de leer te 
bepalen. En pijnbanken en brandstapels 
horen helaas ook bij de christelijke 
geschiedenis rondom de ‘zuiverheid’ van 
geloven. 
 
Zondag 19 januari is er om 10 uur een viering 
van de in Krommenie gevestigde kerken in de 
Petruskerk. Muzikale medewerking wordt 
verleend door het koor Ars Musica uit 
Purmerend. We gaan nadenken over het 
verhaal van Lazarus, de opgewekte uit de 
doden en de vraag die Jezus aan zijn zus 
Marta stelt: ‘Geloof jij dat ik de opstanding en 
het leven ben?  
Op donderdag 23 januari om 20 uur praten 
we in de ontmoetingsruimte van de 
Petruskerk verder over geloofsbelijdenissen in 
het verhaal van de kerk en in dat van haar 
leden. 
In de katholieke liturgie klinkt iedere zondag 
het Credo – Ik geloof. In Protestantse Kerken 
bij Avondmaal en bijzondere gelegenheden. In 
de Doopsgezinde gemeente schrijft iedere 
dopeling zelf zijn/haar geloofsbelijdenis.   
Het wordt geen hoog-theologische 
beschouwing, maar een samenkomst over het 
gemeenschappelijk uitspreken van ons 
geloven. 
De voorgangers van de kerken zullen daarbij 
de inleiders zijn.  
 
Matthé Bruijns 
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Onroerende en ontroerende zaken 
 

Het is alweer 28 jaar geleden dat de 
ontmoetingsruimte werd geopend, een 
belangrijk moment in het leven van onze 
parochie. De gemeenschap is erdoor 
veranderd. Mensen die elkaar kenden 
spraken elkaar op het kerkplein. Mensen die 
niemand kenden gingen direct naar huis. 
Steeds meer werd de ontmoetingsruimte een 
plaats waar je ook tot dan toe onbekenden 
sprak. We zouden niet meer zonder kunnen, 
zouden ons geamputeerd voelen. Vele 
activiteiten vinden er plaats. Kom naar de 
Warmte, zou bijvoorbeeld onmogelijk zijn 
geweest. 
De bouwploeg die zoveel vrijwilligerswerk 
heeft verricht zei na de opening: ‘Het was een 
heel gezellige tijd. We zullen elkaar heel erg 
missen. Er is vast wel iedere week een klus te 
doen en anders verzinnen we wel wat.’ En dat 
is ook gebeurd. Jarenlang hoefde er geen 
aannemer of installateur meer langs te 
komen. Die generatie van 30 decennia 
geleden heeft inmiddels even enthousiaste, 
deskundige als gezellige opvolgers gekregen. 
De afgelopen periode is de cv-ketel 
vervangen, heeft de afwasmachine een 
opvolger gekregen en is er een meer 
geautomatiseerde koffiezetmachine 
gekomen. De installatie is ook door eigen 
personeel uitgevoerd. 
Hoge bomen vangen veel wind, kerkdaken 
ook, en bij harde wind is het gebouw gevoelig 

voor dakpanverlies. Er waren enige 
hardnekkige lekkages. Wanneer het water 
met bakken uit de hemel kwam bleef alles 
droog, maar bij miezerige regen lagen er 
grote plassen.  
De panlatten zijn door de langdurige lekkages 
ook onbetrouwbaar geworden. Na deskundig 
speurwerk en inzet van een hoogwerker lijkt 
het nu droog te zijn. De afgelopen weken is 
door overvloedige regenval het dak goed 
getest. Een punt van zorg is de toren waar de 
groene dakbedekking flinke scheurvorming 
kent. Ook het voegwerk verdient onderhoud. 
Na het aanvragen van machtiging bij het 
bisdom (werkzaamheden boven een bepaald 
bedrag hebben een goedkeuring nodig) 
hopen we in het komende jaar dit te kunnen 
laten uitvoeren. 
 
Heel bijzonder dat er in deze Rots geen In 
Memoriam hoeft te worden opgenomen. 
Wel zijn er twee dopelingen te melden. In de 
maand oktober is Scarlet Mesker, zoon  
van Rick Mesker en Lavinia Sebestyén 
gedoopt. 
In november is Silvain da Rocha Pires 
gedoopt. Bij een volwassendoop vindt 
tegelijkertijd het Vormsel plaats en Silvai 
heeft ook zijn Eerste Communie gedaan. 
 

 

Kindernevendiensten tot aan de zomer  
 
Iedereen heeft tegenwoordig drukke agenda’s. Dat geldt ook voor gezinnen met jongere kinderen. 
Daarom hier vast de opgave van de zondagen waarop er kindernevendiensten zijn in de Petruskerk 
in Krommenie.  
 
5 januari is er een familieviering. 
Mensen met een verstandelijke beperking zijn 
dan onze gast, spel van de vierde koning 
2 februari 
9 maart 
30 maart 

 
13 april (palmpasen, familieviering) 
20 april 
18 mei 
8 juni 
6 juli 
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Eerste Heilige Communie 2025 
Komend jaar kunnen kinderen weer worden 
aangemeld voor de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie. De voorbereiding 
wordt aangeboden voor alle kinderen van de 
Zaanse parochies. 
Samen met leeftijdsgenoten zullen zij zich 
voorbereiden om op zondag 18 mei voor het 
eerst aan de Communie deel te nemen in de 
St. Odulphuskerk van Assendelft.  
 

De lessen zijn op vrijdagmiddagen van 15:30 
tot 17:00 in de pastorie van Assendelft. Elke 
les gaan we ook naar de kerk om daar rond te 
kijken.  

Op maandag 6 januari is er van 19:30 tot 
20:30 een ouderavond met meer informatie 
in de pastorie van de Odulphuskerk.  
Omdat een goede leesvaardigheid wel 
gewenst is kunnen kinderen die in groep vier 
of hoger zitten worden aangemeld.  
In 2026 vindt er een voorbereiding in de 
Petrusparochie plaats. 
Aan melden kan via 
communie.zaandam@gmail.com 
 

pastoor Nico Kerssens 

 

Jaarthema Pelgrims van Hoop 
 

Op Kerstavond wordt in de katholieke 
kerken in de Zaanstreek tijdens de 
viering de Jaarthemakaars 
aangestoken. 
Eens in de 25 jaar (sinds 1350) is er een 
Heilig Jaar. Paus Franciscus heeft aan 
het komende Heilig Jaar, 2025, het thema 
Pelgrims van Hoop meegegeven. De nadruk 
ligt op de vergeving van zonden oftewel een 
nieuw begin kunnen maken.  
In een Heilig Jaar worden deuren geopend in 
basilieken die anders gesloten blijven en 
mensen worden uitgenodigd om op 
pelgrimstocht te gaan.  
In de St. Pieter in Rome zijn er vijf deuren op 
een rij, waarvan er één altijd is gesloten is. 
Deze symboliseert de weg van de pelgrim die 
nieuwe wegen wil gaan. De gedachte van 
pelgrimeren wordt hiermee benadrukt.  
Maar je kunt ook pelgrimeren zonder 
daadwerkelijk Rome of welke plaats dan ook 
te bezoeken. De tocht is dan: je losmaken van 
waar je in vast bent geraakt, om een 
geestelijke reis te maken, aandacht te hebben 
voor anderen en voor zaken waar je normaal 
geen tijd voor zegt te hebben. Door zo’n ‘deur 
gaan’ wil zeggen dat je op een andere manier 
probeert om bij God te komen en dat God 
daarvoor altijd weer andere deuren opzet. 
God is eindeloos benaderbaar. 
Centraal staat de hoop als één van de 
driegoddelijke deugden: Geloof, Hoop en 

Liefde. De paus zegt: ‘Iedereen weet wat 
het is om te hopen. In het hart van ieder 
mens woont hoop als het verlangen en de 
verwachting van goede dingen die komen 
gaan, ondanks het feit dat we niet weten 
wat de toekomst zal brengen.  

Toch kan onzekerheid over de toekomst soms 
leiden tot tegenstrijdige gevoelens, variërend 
van vertrouwen tot bezorgdheid, van kalmte 
tot onrust, van vaste overtuiging tot aarzeling 
en twijfel. De hoop stelt niet teleur, schrijft 
immers de apostel Paulus.’ 
We leven in een tijd waarin er veel is dat 
ongerust kan maken. Overal klinkt de roep om 
een sterke leider die vaak met geweld macht 
en gezag zal vestigen. In de Bijbel klinkt ook 
een ander woord door: ‘Christelijke hoop is 
gegrond in de zekerheid dat niets of niemand 
ons ooit kan scheiden van Gods liefde. Deze 
hoop volhardt te midden van beproevingen: 
gegrondvest op geloof en gevoed door 
naastenliefde, stelt ze ons in staat vooruit te 
gaan in het leven.’ 
Er is een werkgroep uit de Zaanse parochies 
die een aantal activiteiten rond het jaarthema 
zal ontwikkelen en aanbieden. 
In ieder parochieblad komt een overzicht van 
komende gebeurtenissen. 
  
Matthé Bruijns 



27 
 

Kerstnachtzingen 

Zoals het bij een goede traditie hoort, zingen 
wij dit jaar weer de traditionele kerstliederen 
in de nacht (vroege ochtend) van Eerste 
Kerstdag, 25 december, in Nieuw Krommenie. 
Dit is ten westen van de Rosariumlaan.  
We beginnen om 5:00 uur ‘s morgens vanaf 
de (nieuwe) Vomar (voorheen Plus/Coop), op 
de Uranuslaan, hoek Neptunuslaan in 
Krommenie. 
Wij pauzeren rond 6:00 uur in de Nicolaaskerk 
aan het Kerkplein. Vandaar bezoeken wij de 
appartementen van de Durghorst met 'ons' 
orkest en vervolgens het Hospice aan de 
Evenwichtstraat. 

Om ongeveer half 8 stoppen wij.  
Zingen in de Kerstnacht is een 
bijzondere traditie en ervaring. 
Iedereen die van zingen houdt en niet 
terugschrikt voor een flinke wandeling, is van 
harte welkom. Voor bladmuziek wordt 
gezorgd. 
Namens de Raad van Kerken Krommenie en 
Assendelft willen wij u hiervoor van harte 
uitnodigen. 
Wat: Kerstnachtzingen 
Wanneer: 25 december 05:00 uur – 07:00 u.  
Waar: vanaf Vomar hoek  
            Uranuslaan/Neptunuslaan.

                                                                         

Lichtjesavond 2024 
 
Stil was ik en zonder woorden.  
Geen woorden voor de enorme opkomst, 
voor de vele helpende handen en 
meedenkende hoofden.  
  
Stil ,  
door alle deelnemers aan de Lichtjesavond, 
heel veel aanmeldingen (632, en nog meer 
mensen zonder aanmelding(150 ???),   
door de kinderen die in grote getalen kwamen 
met hun ouders, 
door de vele namen die iedereen stil deden 
worden, 
door de mooie teksten en de mooie muziek, 
door de vele lichtjes die meegedragen 
werden in de stille tocht en hun plek vonden 
op de herdenkingshoekjes, 
door de tranen die zichtbaar het verdriet 
lieten zien.  
  
En toen kwamen de woorden. 
  
Dankbaar voor zoveel vrijwilligers, voor zoveel 
donaties, voor de samenwerking om dit 
samen in een superfijne sfeer te mogen doen.  
Omdat daar zoveel behoefte aan is en we op 
deze manier samen er konden zijn voor de 
ander. 

Enthousiast door de vele trouwe vrijwilligers 
maar ook door de nieuwe vrijwilligers, door 
de woorden: ‘volgende jaar wil ik weer 
helpen’. 
  
Verrast door de snelheid van opbouwen en 
opruimen. Ieder jaar krijgen we meer 
ervaring! 
  
Vereerd met de mooie complimenten in het 
gastenboek en via Facebook.  
  
Nieuwsgierig naar jullie verhalen en 
ervaringen, maar ook naar jullie opmerkingen 
en ideeën die helpen bij de volgende editie.   
Op de website van de parochie vindt u een 
keus uit de foto’s.  
 
Noteer de volgende Lichtjesavond vast: 
vrijdag 31 oktober 2025. 
Namens de Raad van Kerken Krommenie-
Assendelft, Team Lichtjesavond  
 
Elvira Mollee-Drummen 
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Adventsactie voor steun aan kleine theeboeren 
 

De druk op kleine theeboeren neemt toe 
Indonesië is een van de belangrijkste 
producenten van thee. Maar door 
klimaatverandering en concurrerende 
gewassen daalt de theeproductie enorm: 
tussen 2000 en 2022 van 162.587 ton tot 
137.837 ton. Daardoor worden kleine 
theeboeren steeds belangrijker: 49,3% van de 
theeplantages wordt inmiddels gerund door 
deze kleine boeren.  
Helaas zijn ook zij kwetsbaar voor 
klimaatverandering. Bovendien krijgen ze 
door de lange toeleveringsketen geen eerlijke 
prijs. Hierdoor zijn er weinig mogelijkheden 
om te verduurzamen en kunnen de boeren 
boeren hun plantages maar moeilijk 
onderhouden. 
 

Thee uit eigen dorp 
Om deze kleine theeboeren te steunen heeft 
Solidaridad samen met Business Watch 
Indonesia (BWI) een collectief opgericht. Dat 
biedt kleinschalige theeboeren de kans om 
gezamenlijk hun eigen thee te produceren én 
te verkopen onder het merk Teh nDeso (deso 
betekent ‘dorp’ in het Maleis). Het heft in 
eigen hand nemen dus!    
In de woorden van Susi, hoofd van twee 
boerengroepen in het district Banjarnegara: 

          
‘Teh nDeso geeft vrouwen zoals wij de 
mogelijkheid om producten te verkopen in 
restaurants, winkels en eetstalletjes.’ 
 

Het succes van Teh nDesoDe thee van Teh 
nDeso wordt door de boeren direct verkocht 
op de markt en in lokale winkels. Daardoor is 
de vraag naar de thee aanzienlijk 

toegenomen. Inmiddels zijn er zo’n 900 
vrouwelijke theeboeren die hun producten op 
deze manier verkopen in grote steden als 
Bandung, Solo en Yogyakarta. Daarnaast 
hebben alle producten QR-codes met 
informatie over de oorsprong van de thee, de 
theeboeren, de teeltpraktijken en de 
milieuvoordelen van het ondersteunen van 
lokale theeboeren. Zo weten mensen precies 
waar deze thee vandaan komt. En dat werkt. 
Het gemiddelde inkomen is gestegen met 15 
tot 25% en de verkoop is gestegen van 5-10 
ton naar meer dan 150 ton per jaar!  
 

‘Ik word niet langer gezien als een simpele 

landarbeider. Door me aan te sluiten bij het 
Teh nDeso-initiatief, kan ik nu een goede 
opleiding voor mijn kinderen betalen en 
garanderen’, zo zegt Watini, een theeboer uit 
het dorp Bedana in Midden-Java. Ze gebruikt 
haar maandelijkse inkomsten voor haar gezin 
en om leningen terug te betalen.  
 

Solidaridadmaaltijd 
Over het thema houden we dit jaar in 
samenwerking met de verschillende kerken in 
Krommenie een Solidaridadmaaltijd op 
dinsdag 17 december 2024 om 18:00 uur in 
de Ontmoetingsruimte van de Petruskerk, 
Snuiverstraat 2. 
Het wordt een avond van bezinning, gebeden, 
samenzang, lekker eten en gezelligheid. Het 
wordt een Pot-Luck maaltijd, dus een maaltijd 
waarbij het aankomt op eerlijk delen. Ieder 
die komt neemt iets mee voor 2 à 3 personen. 
Dit kan van alles zijn. Alles mag!  
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Maar ook als u geen kans ziet iets mee te 
nemen bent u uiteraard welkom, de ervaring 
leert dat er altijd genoeg is. Wel graag even 
aanmelden via het strookje.  

Na afloop is er een inzameling voor 
Solidaridad. 
 
Graag tot ziens op dinsdag 17 december. 
 

 

Aanmeldstrookje voor de Solidaridadmaaltijd, inleveren uiterlijk 15 december.  
Naam……………………. 
 

komt met ……personen naar de Pot-Luck maaltijd op dinsdag 17 december 
Aanmelden via de website www.st-petrusparochie.nl kan ook.  
 

Op zondag 15 december wordt er een tweede schaalcollecte gehouden en ook kunt u tijdens de 
Advents- en kersttijd Solidaridad steunen met een bijdrage in de donatiebox achter in de kerk. 
 
 

 
Krachtig Betrokken Ondernemend 

 

Bingo – Seizoen 2024-2025 
Wanneer: Op de woensdagen: 18 december, 
22 januari, 26 februari, 26 maart; 23 april en 
28 mei, steeds om 14:00 uur.  
Waar: Ontmoetingsruimte van de Petruskerk. 
Entree: € 4,- per persoon.  
 

Gezond Natuur wandelen 
Elke dinsdag om 10.00 vanaf Verpleeghuis 
Rosariumhorst, in een rustig tempo.  
Elke donderdag om 10.00 vanaf de Pelikaan, 
voor wie wat meer aankan.  
 

Kom naar de warmte, seizoen 2024 – 2025 
Iedere vrijdagochtend 10:00 -13:00 uur in de 
Ontmoetingsruimte van de Petruskerk. 
Ook dit jaar zijn er weer genoeg sponsoren en 
vrijwilligers om de vrijdagse warme 
ochtenden in de wintermaanden door te 
laten gaan. Naast de gebruikelijke koffie of 
thee met iets lekkers, is er soep voordat de 
gasten weer naar huis gaan. In de komende 
weken zullen wij sprekers van diverse 
organisaties uitnodigen om iets te komen 
vertellen over hun activiteiten. Daarbij zorgen 
wij dat dit niet storend werkt voor wie alleen 
voor de gezelligheid komen. 
Smit. Voor een geldelijke bijdrage staat er een 
box of is er de bankrekening van de KBO. 
 

Wilt u KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
ondersteunen, dat kan: 
- Door lid te worden van deze actieve 
vereniging. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met onze ledenadministrateur Tiny Koster, 
telefoon 06 – 1828 0783. U bent al vanaf 50+ 
welkom. 
- Onze secretaris, Nico de Wever, 06–
42100901 kan u informeren over de 
mogelijkheden om ons te steunen als u 
inkopen doet bij bepaalde supermarkten of 
via internet.  
Wij stellen dat zeer op prijs.  
 

Kerstvieringen 
Op drie achtereenvolgende middagen vieren 
we in de Pelikaan ons jaarlijkse kerstfeest, 
telkens voor 70 leden. Leden van SVK en 
PCOB/KBO betalen € 5,-, introducés € 10,-.  
Wanneer: dinsdag 10, woensdag 11 of 
donderdag 12 december 12:00 uur -14.15 
uur.  
Waar: De Pelikaan, Kervelstraat 185-A, 
Krommenie. Zaal open vanaf 11:30 uur open.  
Aanmelden: bij Marijke Klinge, e-mail 
marijkeklinge@gmail.com of telefonisch 075 – 
628 84 54 onder opgave van welke dag en ev. 
Dieetwensen.  
Kosten: € 5,- of € 10,-, graag gepast aan de 
zaal.
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Nieuwjaar 
 

Vandaag weer de laatste 
dag van het jaar, 
waarin we veel hebben 
meegemaakt met elkaar. 
Heel veel mooie dingen beleefd, 
maar ook met heel veel 
angst en verwarring geleefd. 
Maar juist in al die 
moeilijke tijden, 
heeft de Here God ons 
kunnen leiden. 
De Here Jezus heeft ons 
gedragen, 
op die ontzettende zware dagen. 

Dank U vader voor Uw nabijheid, 
in vrede en in strijd. 
Dat wij komend jaar mogen uitkijken 
naar alles wat wij mogen bereiken. 
En dat wij met Uw zegen, 
met blijheid mogen gaan op 
al onze wegen. 
 
 
 
 

Nicole Burgwal-Dorenberg    

  

Samen een bakkie doen! 
 

Een mooi begrip in Nederland. Even samen 
een kopje koffiedrinken. Gewoon om even te 
praten met andere mensen. Gewoon om 
andere mensen te ontmoeten. Gewoon om 
even weg te zijn van de dagelijkse 
beslommeringen. Gewoon om even tegen 
iemand aan te kijken en niet naar de TV of de 
planten en de muren. Gewoon om even naar 
elkaar om te zien.  
 
Elke woensdag kunt u daarvoor van 10:00 uur 
tot 12:00 uur terecht in één van de Kerken in 
Krommenie. 
Hierbij het rooster voor de komende 
maanden: 
 
 
 
 
 
 

18 december Petruskerk, Snuiverstraat 2 
25 december Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
1 januari Petruskerk, Snuiverstraat 2 
8 januari Doopsgezinde Vermaning aan 

de Noorderhoofdstraat 46.  
15 januari Petruskerk, Snuiverstraat 2 
22 januari Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
29 januari Oud Katholieke Nicolaaskerk, 
                           Noorderhoofdstraat 131 
5 februari Petruskerk, Snuiverstraat 2 
12 februari Doopsgezinde Vermaning aan 

de Noorderhoofdstraat 46. 
 
 
In Wormerveer bent u iedere 
woensdagochtend van 10:00 tot 13:00 uur 
welkom in “De Nieuwe Steeg”, de kosterij 
achter de PKN-kerk aan het Noordeinde.  
 

Rooster Kerkwerken 
 
Maandag 23 december 09:00 uur 
Maandag 13 januari  09:00 uur 
Maandag 10 februari  09:00 uur 
   coördinator kerkwerken: Marie-José Mooij:   
   06-37421977 of 075-216059 
 

   Email: mariej.mooij@gmail.com 
 
 

mailto:mariej.mooij@gmail.com
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En vrede op aarde…voor wie? 
 
Het wordt weer Kerstmis. Maar Kerstmis 
vieren wij in de kerk bijna iedere zondag. 
Pardon?? Eer aan God in den hoge… zo begint 
het Gloria. Waar komen die woorden 
vandaan? Je vindt ze in het kerstverhaal van 
Lukas (hoofdstuk 2). Na de geboorte van Jezus 
komt een engel naar de herders in het veld 
om hen de geboorte van Jezus te melden. Ze 
schrikken zich rot maar de engel zegt: vrees 
niet…heden is u een redder geboren! En 
vervolgens horen wij: Opeens voegde zich bij 
de engel een hemelse legermacht. Zij 
verheerlijkten God met de woorden: eer aan 
God in den hoge en op aarde vrede onder de 
mensen in wie Hij welbehagen heeft… (vers 13 
en 14). Wat gek eigenlijk, altijd gedacht dat er 
stond: …aan mensen van goede wil. Zo luidde 
inderdaad lang de vertaling van het Latijnse 
…hominibus bonae voluntatis. Maar de 
oorspronkelijke Griekse tekst, vertellen 
bijbeluitleggers, kun je beter vertalen met: 
mensen in wie God welbehagen heeft, of: die 
Hij liefheeft, of nog beter: mensen die van 
Gods genade zijn. Daarmee geef je aan dat er 
geen sprake is van ruilhandel. Mensen krijgen 
niet in ruil voor hun goede wil de vrede van 
God.  
Wat heb je immers aan mensen van goede 
wil? Je herkent het wel. Er moet behangen 
worden. Je broer of zus zegt: ik kom je helpen! 
Maar op de afgesproken dag zie je niemand. 
Sorry, helemaal vergeten!, krijg je te horen als 
je vraagt waarom hij of zij niet kwam 
opdagen. Het gaat er dus niet om dat je van 
goede wil bent, maar dat je goede, 
rechtvaardige dingen doet!  
In dit vers uit het Lukas-evangelie gaat het om 
mensen aan wie de boodschap van het rijk 
van God gebracht wordt en die zo Zijn genade 
ontvangen om het goede te doen en dáármee 
eren zij God. Wat is het resultaat? Vrede en 
gerechtigheid!  
Het Gloria was van origine in het oosten een 
ochtendlied. Pas in de zesde eeuw werd het 
door paus Symmachus opgenomen in de 
viering van de eucharistie. Tijdens een 
nachtmis van Kerstmis zette hij het in en liet 

het door de hele gemeenschap zingen. Wij 
zingen het nu samen op de zon- en 
feestdagen buiten de Advents- en 
Veertigdagentijd.   
Het Gloria is een loflied, maar tegelijk ook een 
stellingname: vóór de God van Jezus en tégen 
andere machten en krachten. De eerste 
woorden van het Gloria zijn de woorden van 
een hemelse legermacht. Dat betekent 
meteen kritiek op de aardse legermachten 
van de Romeinse keizer Augustus, die 
Palestina toen bezet hield. Het is gericht 
tegen de zogenaamde Pax Romana van die 
vergoddelijkte keizer en het brengt vrede aan 
de mensen van Gods genade, voor wie Hij 
partij kiest. Allereerst de herders, uitschot in 
die dagen en in hun voetspoor – zie Lukas 4 – 
de armen, gevangenen, verblinden en 
onderdrukten. Koos God alleen toen partij? 
Nee, het gebeurt tot op vandaag, dus God 
keert zich ook tegen de valse machthebbers 
in onze dagen, die oorlog maken en mensen 
uitroeien, tegen valse politici die alleen maar 
schreeuwen, ophitsen omwille van hun 
eigenwaan. Het Gloria van de engelen wordt 
zo ook ons protestlied van verlangen. Naar 
wat? Naar vrede voor mensen, die niet alleen 
het goede willen, maar ook het goede doen, 
dus Gods wil doen. Voor die genade, die 
inspiratie danken wij Hem in zijn grote 
heerlijkheid.  
Eer aan God èn vrede en recht voor mensen: 
kan dat wel samen gaan? Sterker nog: het kan 
niet zonder elkaar. Wie God eert zet zich, 
aangespoord door Zijn/Haar bevrijdende 
Geest, in om het goede te doen voor al die 
mensen die tekortkomen. Dan komt er 
eindelijk vrede, zingen de engelen in de 
Kerstnacht ons toe. En wij zingen het ze na, 
zondag na zondag. Om vervolgens het goede 
te doen, opdat keizer Augustus, koning 
Herodes, Pilatus en hun huidige navolgers het 
laatste woord niet zullen hebben. Dat is de 
boodschap van Kerstmis! 
 
Ko Schuurmans, pastor   

  



32 
 

Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1956-57, nummer 81  
9 december 
Pastoor en beide Heren Kapelaans bedanken 
bij deze St. Nicolaas van harte voor zijn vele 
gulle gaven! 
De collecte voor Hongarije heeft hier 
opgebracht ƒ 685,55.  
 

16 december 
Heden de Derde Zondag van de Advent, 
genaamd “Gaudete”.  
Woensdag om 7.15 gezongen Gulden Mis. 
Hierbij wordt bijzonder gedacht aan de 
zeevarenden en aan de moeders die in blijde 
verwachting zijn.  
 

23 december 
Dinsdag, Eerste Kerstdag, feest van de 
geboorte van onze Heer Jezus Christus. Door 
geheel onvoorziene omstandigheden zijn wij 
genoodzaakt om over te gaan tot twee in 
plaats van één Nachtmis. Wilt u even goed 
opletten! De eerste Nachtmis is om kwart 
vóór drie en de tweede Nachtmis is om vijf 
uur. In de eerste Nachtmis zijn alle plaatsen 
vrij, wel zal twintig cent per plaats betaald 
moeten worden. Alleen Kerkbestuur, 
Armbestuur, dienstdoende collectanten en 
dienstdoende kerkwachten behouden eigen 
plaatsen. In de tweede Nachtdienst geldt de 
gewone regeling. Wij doen een dringend 
beroep op U allen om niet naar dezelfde 
Nachtmis te komen, waardoor de ene keer de 
kerk tamelijk leeg, en de andere keer de kerk 
overdadig vol zou kunnen zijn. Er kunnen 
geen stoelen bijgezet worden. Onder de 
eerste Nachtmis wordt het Christusbeeldje 
naar de kribbe gebracht. Heren zangers en 
leden van het knapenkoor worden tussen 
beide Nachtmissen in de pastorie verwacht. 
Niemand behoeft zelf brood mee te brengen, 
daar wordt voor gezorgd.  
 

30 december 
Vandaag collecte voor de verwarming van 
onze kerk. Naarmate de opbrengst van deze 
“noodzakelijke” collecte is kan er door ons 
gestookt worden. U heeft dus zelf direct het 
genoegen van hetgeen U bij deze collecte 
geeft.  
6 januari 1957 

De collecte voor de verwarming van onze 
eigen kerk heeft opgebracht: ƒ 386,80. (Dat is 
ongeveer voor heel de winter ƒ 0,13 per 
persoon). Ruim ƒ 1000,- moest verleden jaar 
voor de verwarming betaald worden.  
 

13 januari 
(…..) Tevens vragen wij aan de ouders om 
zoveel mogelijk er aan mede te werken dat de 
kinderen thuis de opgegeven Kathechismus-
vragen leren. Eerst leren en dan spelen! Men 
moet niet vergeten dat dit werkelijk voor de 
ouders een gewetensplicht is van grote 
betekenis, ook voor het later leven van hun 
kind.  
 

20 januari 
Heden collecte voor de verwarming van onze 
kerk. Deze week kunnen de plaatsen 
besproken worden op de ballustraden – door 
diegenen die nog geen vaste plaats in de kerk 
hebben. Plaatsengeld ƒ 6,- vastrecht plus 20 
ct.  
 

27 januari 
Pastoor vraagt of er nog enige heren in onze 
parochie zo goed zouden willen zijn om 
voornamelijk in de nieuwe wijken met behulp 
van de bekende boekjes van de St Petrus 
Vereniging kleine giften op te halen voor de 
schulddelging van onze nieuwe kerk. De 
collecte voor de verwarming heeft 
opgebracht ƒ 385,80.  
 

3 februari 
Heden de Vierde Zondag na Driekoningen. 
Feestdag van de H. Blasius, bisschop en 
Martelaar, bijzonder aangeroepen als 
beschermer tegen keelziekten. Heden collecte 
voor de schulddelging van onze kerk. De 
vorige maandcollecte voor ditzelfde doel 
heeft opgebracht ƒ 470,- (Noot): 
Nagekomen van N.N.ƒ 25,- Hartelijk 
dank!  
 

Samenstelling Corrie van Sijl 
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